
Levensvragen...
We hebben ze allemaal. Hoe moet het nu verder? 
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld. En juist 
aan het einde van het jaar sta je daar extra bij stil. 
Probeer je te leren voor de komende tijd. 

Ook in Sri Lanka. Tijdens ons bezoek in september 
werden we ons daar weer eens goed bewust van. 
We werden geconfronteerd met een ongelofelijke 
armoede onder met name de weduwen en de 
mensen met een beperking. Groepen die we al 
lange tijd ondersteunen, maar waar we door de 
omstandigheden nog veel te weinig vooruitgang 
zien. 

Veel mensen hebben de hoop op verandering en 
verbetering opgegeven. Wekelijks wordt alles 
duurder, terwijl de salarissen niet stijgen en er 
bijna geen werk is omdat de economie volledig 
omgevallen is. Er is geen sociaal vangnet. Veel 
hoog opgeleide mensen verlaten Sri Lanka en 
zoeken elders in de wereld hun toekomst. Veel 
jongeren vertrekken naar het Midden Oosten of 
Roemenië in de hoop op een beter bestaan. We 
horen dan ook veel verhalen van radeloze mensen 
die het leven niet meer zien zitten en gevallen van 
zelfdoding.

Juist nu, willen we hoop blijven bieden.
Wat is het dan bijzonder, dat juist op de momenten 
dat we dachten geen mogelijkheden hadden om 
te helpen, we verrast werden door giften van u, 
vanuit onze trouwe achterban. Wij, als bestuur 
van st. Sharety, zien dat als door God gestuurd. 
Hij weet wat er nodig is. Het maakt ons stil en 
dankbaar. En geeft ons ook steeds weer de kracht 
en moed om verder te gaan. Hoe het verder gaat? 
Dat weet God alleen en daar vertrouwen we op. 
Daarom vieren we het Kerstfeest: Jezus die naar 
de wereld kwam om die te redden.

Wij wensen u dan ook een gezegend Kerstfeest…. 
en elkaar alle goeds en zegen voor het nieuwe jaar. 
Vertrouwend op God gaan we het komende jaar 
in. WE NEVER WALK ALONE. Fantastisch toch!

De organisatie van de kerst-
pakketten actie is in volle gang. 
Al onze partners die de acties 
voorbereiden ontvangen ongeveer 
20% meer dan in de afgelopen jaren 
vanwege de hoge nood in het land. 
Daarnaast worden er weer 15.000 
door ons gemaakte en gedrukte 
kerstboekjes  voor jonge kinderen en 
12.500 gedrukte ‘My First Bibles’ via deze 
kerstpakketten verspreid. 

Uiteraard hebben wij hiervoor geld nodig. In 
vertrouwen hebben we meer uitgegeven dan 
er tot nu toe is ontvangen. Wilt ons helpen 
om dit project fi nancieel ook rond te maken? 
Geef dan een gift onder vermelding “KERST 
2023”. Bij voorbaat onze dank en hun dank.

Liefde voor Sri Lanka

Afgelopen bestuursreis kregen we 
ontzettend veel hulpaanvragen voor 
weduwen en alleengaanden. Met name in 
de huidige situatie is het voor weduwen, 
met of zonder kinderen en alleengaande 
vrouwen, die vaak na 1 of 2 kinderen in de 
steek zijn gelaten, haast onmogelijk om de 

steeds maar stijgende lasten en prijzen 
te kunnen betalen. Wij hebben er veel 
ontmoet en persoonlijk gesproken en 
waren geschokt door de schrijnende 
verhalen. Velen moeten het doen met 
een enkele maaltijd per dag.

We willen deze groep extra 
ondersteunen met o. a. voedsel- en 
schoolpakketten. Helpt u mee? Een 
schooltas, boeken, schriften en schoenen 
kosten bij elkaar al gauw 

€ 25 per kind. Ook een voedselpakket kost € 25. Vermeldt bij uw gift 
“hulp voor het noorden”.

Afgelopen bestuursreis kregen we 
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Liefde voor Sri Lanka

Stichting Sharety heeft ten 
doel het verminderen van de 
materiële en geestelijke nood 

van de bevolking van Sri Lanka, 
in het bijzonder de minst 

bedeelde groepen. Projecten 
en ondersteuning worden 

gerealiseerd in samenwerking 
met lokale vertegenwoordigers. 

Sharety neemt hierbij de 
Bijbel als grondslag en ziet de 

verspreiding van het evangelie 
als onderdeel van haar 

hulpverlening.

Secretariaat
Plutostraat 20

2957 SP Nieuw-Lekkerland
Tel. 06 3656 3181

E: Sharety90@gmail.com
I: www.sharety.nl

Banknummer:
NL84 RABO 0395 3584 18

Giften zijn fi scaal aftrekbaar, 
Stichting Sharety heeft een 

ANBI-status.

                      
Volg ons ook 
op Facebook
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<< Wilt u de allerarmsten van 
Sri Lanka deze kerstperiode 
(extra) ondersteunen? Scan 
en doneer eenvoudig mobiel 
via de QR code hiernaast. 
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Kalawanchikudy, Day Care voor 
Gehandicapten.
Pastor Sivanathan en zijn vrouw Kavitha 
runnen samen een dagbesteding voor 12 
gehandicapten. Ze zijn erg blij met alle nieuwe 
voorzieningen die er nu zijn. Er is een nieuwe 
keuken en een leslokaal gebouwd en de 
faciliteiten zijn naar Sri Lankaanse maatstaven 
optimaal. De mensen met een beperking, die 
dagelijks met een busje thuis worden opgehaald, 
genieten van de diverse activiteiten die zij 
dagelijks aangeboden krijgen. Hun vaardigheden 
zijn duidelijk stukken vooruit gegaan en door de 
contacten onderling zijn ze ook uit hun isolement 
gekomen. 

Gedurende ons bezoek konden wij een wasmachine geven. Enkele 
cliënten komen met zulke vieze kleren naar de Day Care dat het 
wassen een “must’ is en ook gaat er nogal eens wat mis met eten ofde 
ontlasting. Kortom, een welkome aanvulling.

De Day Care is in de omgeving volledig geaccepteerd en de buurt 
biedt af en toe zelfs hulp aan.  Een totale ommezwaai in vergelijking 
met de start, toen er veel weerstand was. Wij zijn ontzettend 
dankbaar dat wij deze voorziening hebben kunnen realiseren en 
met een maandelijkse ondersteuning 
ook in stand kunnen houden.

Bestuursreis najaar 2023
Afgelopen september/oktober 2023 maakten wij, Jaap en Cobie, een 
reis van 4 weken naar Sri Lanka. Wij bezochten de projecten die in het 
voorjaar niet bezocht waren en gingen dus vooral naar het noorden en 
oosten van Sri Lanka. Terwijl er in het westen en zuiden van Sri Lanka 
door langdurige en heftige regen veel overstromingen waren was het 
in het noorden en oosten verschroeiend heet. Het was bijzonder deze  
projecten weer te zien.

Puttalam, 
Montessorischool
In Puttalam 
bezochten we de 
Montessorischool van 
pastor Thevakumar. 
Geweldig om te 
zien hoe er op een 
brak terrein naast 
de school een prachtige moestuin is aangelegd 
die dient voor educatie van de kinderen maar 
tegelijk ook groenten en fruit oplevert voor de 
dagelijkse lunch.

Paranthan, gehandicaptenproject
In Paranthan bezochten we een 
aantal families met een gehandicapte 
zoon of dochter. Vaak wonend onder 
erbamelijke omstandigheden.  

Pastor Ramesh en zijn vrouw Kavida 
runnen dit project. Maar, tot onze grote 
ontsteltenis kregen wij 14 dagen na ons 
bezoek het droevige bericht dat pastor 
Ramesh plotseling is overleden door 
een hartstilstand.  Zijn vrouw wil het 
project onder de gehandicapten graag 
voortzetten en wij zullen er alles aan 
doen om haar en deze gehandicapten 
niet in de steek te laten.

Rathugalle, Veddha gemeenschp
Met pastor Milton bezochten we de Veddha’s in Rathugalle. Daar 
is de situatie mede dankzij hulp uit Korea, enorm verbeterd. De 
gebouwen en materialen zijn er, er is alleen nog geen geld om de 
leerkrachten te betalen die met deze materialen muzieklessen en 
computeronderwijs 
kunnen geven. De 
medische post, die 
wij maandelijks 
ondersteunen, is wekelijks 
een grote zegen.

Pollabedda, schooltje
In onze vorige nieuwsbrief 
schreven wij al uitgebreid 
over de vele vernieuwende 

activiteiten die 
wij kunnen doen 
voor onze scholen.  
Nu mochten wij de geheel nieuwe school 
in Pollabedda openen. Wat een feest om 
zoveel blije schoolkinderen en hun trotse 
ouders te mogen ontmoeten. Wat een zegen 
voor de kinderen en hun ouders, die zelf 
vaak analfabeet zijn, om in zo’n prachtig en 
ruim gebouw gratis onderwijs te mogen 
ontvangen. 
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