
Zzzoooeeemmm...
Lekker kunnen slapen, dat valt 
niet mee met al dat vervelende 
gezoem om je hoofd. En het 
is in Sri Lanka wel wat erger 
dan in Nederland. Het vangen 
van die irritante beestjes is 
lastig. Want het zijn er in bepaalde 
tijden van het jaar erg veel. Het erge 
is, dat de muskieten dengue kunnen 
veroorzaken, ook wel knokkelkoorts 
genoemd. En dat kan in voorkomende 
gevallen de dood betekenen. Meerdere 
malen werden we dan ook benaderd met de 

vraag om muskietennetten, de 
zogenaamde klamboe. Ze 

zijn hard nodig en zeker op 
het platteland waar de hutten 

open zijn en het ongedierte vrij spel 
heeft. Ik kan u verzekeren dat het een 
heerlijk rustig gevoel geeft onder een 
klamboe te liggen. Wilt u helpen om de 

Sri Lankanen ook rustig te kunnen laten 
slapen? Meld dan bij uw gift : KLAMBOE.

Ook wij hebben een QR code.
Sinds enige tijd hebben wij naast een bankrekening ook een QR 
code. U ziet hem hieronder. Dit maakt het geven van een gift aan 
onze stichting of het geven van een bijdrage voor één van onze 
projecten nog gemakkelijker. Even scannen, bedrag aanpassen 
en versturen. 

De koers van de roepees t.o.v. de euro is de afgelopen tijd hard 
gedaald. Dit betekent dat wij meer euro’s moeten uitgeven 
om aan dezelfde roepee bedragen te komen. Wij willen onze 
projecten (en met name de schooltjes) graag op het niveau 
houden van 2022. En daar is nu dus meer geld voor nodig. 
Wilt u ons daarbij helpen? 

Noodhulp blijft helaas nodig!
Het wordt bijna eentonig maar helaas is 
het waar. De nood is nog steeds erg hoog in 
Sri Lanka. En als st. Sharety zijn we ontzettend 
dankbaar dat we in de afgelopen maanden en jaren, 

tijdens corona en de crisis, steeds weer konden 
voorzien in ondersteuning. Dankzij onze trouwe achterban. 

Als wij soms de bodem van onze financiën in zicht zagen 
komen, kwam er toch steeds weer voldoende geld 

binnen om weer een ronde noodhulp te kunnen geven. 
FANTASTISCH !!! Echter, het houdt maar niet op. 

De nood blijft enorm hoog, mede ook omdat 
het land failliet is. Er wordt nog maar weinig 
geïmporteerd. Voedsel, medicijnen en andere 
producten voor eerste levensbehoeften zijn erg 
duur geworden of nauwelijks verkrijgbaar. Te 
triest voor woorden. Mensen zijn radeloos en heel 
vaak (te vaak) horen we van mensen die zich van 

het leven beroven. Zowel jong als oud. Wat moet 
het toch vreselijk zijn als je als ouders niet meer voor 

je kinderen kunt zorgen. Hemeltergend. Maar helaas 
waar. Daarbij is er voorlopig geen oplossing voor het 

probleem. We doen wat we kunnen en zijn dankbaar dat 
God steeds weer voorziet. 

Wilt u overwegen om weer mee te helpen ? In mei komt normaal ons 
vakantiegeld weer binnen. Kunt en wilt u daarvan iets afstaan om de 
nood in Sri Lanka ietsje te verlichten ? God heeft de blijmoedige gever lief, 
al blijft Hij van iedereen houden. 

Mocht u willen geven, vermeld dan bij uw gift : 
NOODHULP 2023. 

Een biljet van 100 roepees is op dit moment ca. 30 cent waard, 
het biljet met de meeste waarde is op dit moment 5.000 

roepees, bijna 15 euro.  Er zijn ook nog 
biljettten van 10, 20 en 50 roepees en zelfs 
muntgeld met nog lagere waardes. Kunt u 
zich voorstellen wat daar de waarde dan 
van is?
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Stichting Sharety heeft ten 
doel het verminderen van de 
materiële en geestelijke nood 

van de bevolking van Sri Lanka, 
in het bijzonder de minst 

bedeelde groepen. Projecten 
en ondersteuning worden 

gerealiseerd in samenwerking 
met lokale vertegenwoordigers. 

Sharety neemt hierbij de 
Bijbel als grondslag en ziet de 

verspreiding van het evangelie 
als onderdeel van haar 

hulpverlening.

Secretariaat
Plutostraat 20

2957 SP Nieuw-Lekkerland
Tel. 06 3656 3181

E: Sharety90@gmail.com
I: www.sharety.nl

Banknummer:
NL84 RABO 0395 3584 18

Giften zijn fiscaal aftrekbaar, 
Stichting Sharety heeft een 

ANBI-status.

                      
Volg ons ook 
op Facebook



Eindelijk, eindelijk konden we weer naar ons geliefde Sri Lanka.
Na er bijna 4 jaar niet te zijn geweest. Wat zouden we na zo 
lange tijd aantreffen? Hoe zou alles er uit zien? Wat konden 
we verwachten ? Natuurlijk kenden we de verhalen. Maar 
de werkelijkheid is altijd anders. En zo vertrokken Anja en ik 

(Yte) op 9 januari vol spanning om onze geliefde 
mensen weer te ontmoeten. Hun verhalen 

te delen en te zien wat er is gebeurd en 
wat er nog kan gebeuren. 

Na aankomst op Bandaranaika airport 
en het vervoer naar Negombo, onze 
eerste stop, viel ons direct op dat er 
veel, heel veel minder verkeer op de 
weg was. Mede door de tekorten aan 
benzine en diesel. Voor een paar liter 
staan mensen uren in de rij.

Als we langs de wegen rijden zien we 
veel borden waarop staat : “house for 
sale or rent” of “land for sale”. Meer 
mensen liggen gewoon op straat. 
Geen werk en dan houdt alles op. 
Geen sociaal vangnet. Geen huis meer 

om in te wonen en kennelijk geen familie die voor ze kunnen 
zorgen. Moeders met kinderen bedelen om wat geld of eten. In 
de gesprekken met onze contactpersonen is het steeds weer 
hetzelfde verhaal. De overheid doet niets. Daarom 
is er ook zoveel sociale onrust. 
Relletjes en demonstraties. Hoe 
moet dit verder. De radeloosheid 
zie en voel je om je heen. En je 
bent machteloos. Al doen we wat 
we kunnen. En die dankbaarheid 
voelen we bij al onze contacten. De 
schooltjes die we bezochten doen het 
erg goed. En ook door de leiding van 
de schooltjes worden ouders geholpen 
in hun nood. We hebben steeds meer 
waardering gekregen voor de leraren 
en helpers. Ze doen zo veel meer dan 
alleen maar les geven. 
      
Bij een vriendin van ons die helpt bij 
het bouwen van huisjes hebben we 
schrijnende armoede gezien. Honden 
hier hebben het beter dan mensen daar, 
maar gelukkig konden wij ook deze mensen 
wat helpen. Een paar bedden en wat 
nieuwe matrassen gaf zoveel geluk en 
blijheid. Enorm. Ja gelukkig gebeurt er 
nog erg veel en kan het worden gedaan 
door al die fantastische vrijwilligers. We 
zijn dankbaar dat we er deel van mogen 
uitmaken en beseffen eens te meer hoe 
nodig het is. WE ZULLEN, MET GODS HULP, 
DOORGAAN !!!!
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Roshan en Kavitha hebben het verlangen om een Safe House 
te starten in de “Free Trade Zone” bij het vliegveld Katunayake. 
In de kledingfabrieken daar werken zo’n 60.000 jongeren lange 
dagen. Zij komen uit alle delen van Sri Lanka. Het werk is zwaar 
en vermoeiend. Sommige fabrieken hebben slechte of geen 
goede faciliteiten. Het is een moderne manier van slavernij. Maar 
er is weinig keus. Door deze bizarre omstandigheden is het erg 
zwaar en is er weinig perspectief. Na het werk is er geen invulling 
en is er veel misbruik, drank, drugs en sexuele uitbuiting. 

Momenteel huren ze een klein gebouw naast de kerk. Daar kan 
men de woede en klachten met hen delen en counseling krijgen. 
Mochten er grote problemen zijn dan kan men er ook een tijdje 
blijven. Hun wens en verlangen is om deze jongeren een veilige 
plek te geven waardoor ze tot ontwikkeling kunnen komen en uit 
de cirkel van drank, drugs en sex komen. Ze te bemoedigen d.m.v. 
counseling en in te laten zien dat God van hen houdt.

Gedurende de tijd dat ze hier 
werken ontmoeten ze veel 
verlaten en arme vrouwen. 
Veelal alleenstaande moeders. 
Bedrogen en gescheiden. 
Het zijn kwetsbare, makkelijk 
beïnvloedbare vrouwen. Onveilige 
sex is het gevolg met vaak een 
abortus als gevolg. Ook zelfmoord 
komt daardoor veel voor. Er is 
geen veilige plek voor hen. Het is 
moeilijk om uit deze vicieuze cirkel 
te komen.  Als jonge moeders door 
hun vriend verlaten worden is het 
lastig voor ze om terug te gaan 
naar hun ouders. Die accepteren het niet. Daardoor moeten 
de kinderen opgevangen worden in day care centra waar het 
niet altijd even veilig is. Ook voor hen willen ze een veilige plek 
bieden.

Roshan en Kavitha, 
onze partners in Seeduwa, Sri Lanka. 

Maak kennis met Roshan en Kavitha onze partners in
Sri Lanka.  Roshan kom uit Ja-Ela uit een arm vissersgezin. 
Hij leerde Jezus op 8 jarige leeftijd kennen op de dagopvang  
die door de Calvery church werd verzorgd.  Vanaf die tijd 
ging hij wekelijks naar de kerk en besloot hij op zijn 22e 
zijn leven in dienst te stellen van Jezus. Kavitha is in Kandy 
geboren en opgegroeid en komt uit een gebroken hindoe 
familie. Toen zij 12 was leerde ze Jezus kennen. Ze had een 
moeilijke jeugd, haar ouders lieten haar achter in een tehuis.  

Ze zijn nu 9 jaar getrouwd. Het is zo wonderlijk hoe God ons 
bij elkaar bracht. Wij hebben (nog) geen kinderen. Samen 
zijn we erg blij in het dienstbaar zijn voor God.

Na mijn schooltijd ben ik, Roshan, gaan werken en in 
die tijd hoorde ik de stem van God die me vroeg Hem te 
dienen. Ik besprak dat met mijn voorganger en volgde 
een leiderschapstraining. Na die training ging ik naar het 
platteland en onbereikte gebieden. Daar stichtte ik 2 
kerken. Nu leid ik een 3e gemeente. 

Wij wonen dichtbij Katunayake International Airport. Onze 
kerk staat in Seeduwa. Ik, Kavitha, had altijd het verlangen 
God te dienen. Op een dag verstond ze duidelijk Gods stem 
en heb ik ook een leiderschapstraining gedaan. Daarna ben 
ik ook gestart met werken in de kerk.

Onze drang om mensen te helpen is onze passie. We zien 
heel veel armoede en nood, financieel, emotioneel en 
geestelijk. De basis elementen voor het leven en daarin 
willen we er voor hen zijn. Sinds 2018  werken we daarom 
veel in de Free Trade Zone rondom het vliegveld. Lees 
meer over ons verlangen over deze regio hiernaast. We 
zijn st. Sharety ontzettend dankbaar voor hun hulp in onze 
bediening.

Even voorstellen

Een safe house in Een safe house in 

de Free Trade Zonede Free Trade Zone

“Een droom 
werkelijkheid 
zien worden”


